
Woensdag 12 april 1916.

Wat zal ik met mijn kippen doen? Er is geen graan meer en nu beginnen ze te leggen. De
meid verklaart, dat ze er niet van eten zal, indien ze gedood worden, omdat ze die zelve
gekweekt heeft, welks kiesheidsgevoel eerbied verdient.

Verkoopen? Bedrogen worden voor meer dan halven prijs! Neen, dan nog liever
weggeven, zooals met drie oude geschiedde, voordat het winter werd.
Regen, stormwind en, helaas! boomgaardbloei, alle kruinen als besneeuwd. De meezen
zijn nog naar hun bosschen niet verhuisd.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


